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        Met Tendens, vakanties waar we vrienden worden.  

        Code V 1806, van 27 juli t/m 3 augustus 2018. 



Onze vakantie begint op  vrijdag 27 juli 2018   in Arnhem. Janny en Anneke, 

de begeleiders, vertrekken daarvandaan samen met Petra, de eerste gast 

naar Veenendaal om Connie, de tweede gast op te pikken. Het is heel warm 

dus we zijn erg blij met de airco in de bus! 

De andere dames komen naar 

ons huis aan de Reeuwijkse 

Plassen. We hebben daar een 

grandioos onderkomen, grote 

eetkamer/keuken, aparte 

woonkamer en 5 

slaapkamers. Ons huis staat 

aan het water, we hebben 

een mooi groot terras aan het 

water, dat geeft een beetje 

verkoeling. Als iedereen 

gearriveerd is worden de 

kamers ingedeeld. Petra en 

Brigit hebben een eigen kamer, Gulten en Linda, Elena en Connie, en Anneke 

en Janny slapen samen. Zo zijn alle kamers gevuld. Gulten, Elena en Linda 

kennen elkaar al van voorgaande jaren en er is dus een hartelijk weerzien.  

We eten groentesoep met 

stokbrood, Franse kaasjes, en 

lekkere salades. Het park wordt 

daarna bekeken, en we treffen 

het, er is een ijssalon,  daar gaan 

we natuurlijk een ijsje halen, dat is 

heerlijk met deze temperatuur! 

Als we weer thuis zijn wordt er 

nog wat gekleurd en getekend, en 

drinken we een radler of een 

glaasje fris op het terras, voordat we 

moe naar bed gaan. 

 

Dag 2,   zaterdag,  als we uit bed komen zitten Connie en Petra al in de 

woonkamer, die zijn vroeg opgestaan, vast te warm om te slapen!!  Als 

iedereen op is en we gaan ontbijten begint het een beetje te regenen, wat is 

dat nou???? Maar al heel vlug klaart het weer op en is het alweer 32 graden. 

Er moeten boodschappen gedaan worden, en we zoeken een groot 
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winkelcentrum uit waar de airco aanstaat, dus we kunnen ook meteen 

shoppen, het is niet voor niets een Vrouwenweek  natuurlijk. Er wordt in 

allerlei winkeltjes gekeken en ansichtkaarten gekocht, en later gaan Elena 

en Anneke boodschappen doen. Weer in ons mooie huis is er natuurlijk eerst 

veel water en limonade gedronken, daarna getekend en gekleurd, en 

sommigen gingen naar de Tour de France kijken, dat loopt op zijn eind, en is 

heel spannend, zal Tom Dumoulin winnen? Er werd ook gerelaxt op het 

terras onder de parasol, wat een heerlijke plek. 

Voor het eten werden er 

groentetaarten gebakken, een 

broccolitaart en een spinazietaart, 

Linda en Connie hebben goed 

meegeholpen, er werd ook nog 

een tomatensalade  gemaakt, ons 

toetje was: Verse aardbeien met 

vla of yoghurt.  Na het eten eerst 

de kaarten schrijven, en toen 

kwam Janny aan met een hele 

grote puzzel, daar hadden Connie, 

Brigit, Gulten en Linda wel heel 

veel zin in, zij zijn echte 

puzzelaars. Elena ging 3D kaarten maken en 

Anneke wandelde met Petra naar het meer om te 

kijken of we daar zouden kunnen gaan zwemmen, 

maar helaas, er stonden grote borden: 

Voorzichtig, blauwalg, dus beter niet zwemmen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een biertje, wijntje of een advocaatje met slagroom was de avond weer 

om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker, Linda, mmmm 

 

 

 

Dag 3, Zondag.  Vanmorgen na het ontbijt zijn 

we gaan zwemmen in het grote zwembad van 

het park. Het water was heerlijk, en we waren 

allemaal blij om af te koelen, want het is weer 

warm vandaag. We mochten met de bal van een 

jongetje overgooien en “lummeltje” spelen, geweldig, wat een leuk uur.  



Na de koffie zijn we weer de bus ingestapt om naar Gouda te gaan, naar het 

Houtmanplantsoen, daar treden Tess en les Moutons op, een hele leuke band 

met een heel goede zangeres, die allemaal Franse liedjes zong. We zaten op 

stoelen, maar er werd al vlug gedanst, wat een lol hadden we, kijk maar naar 

de foto‟s!  Het was een prachtige middag, en na afloop hebben we nog wat 

gedronken op een terrasje. Het heeft nog heel even gespat, Janny en Connie 

waren bang dat hun permanentje eraan zou gaan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nadat we ons thuis nog een beetje opgetut en 

verkleed hadden zijn we uit eten gegaan in 

Reeuwijk, in De Mandarijn, een Chinees 

restaurant. We bestelden allerlei schotels, en 

konden overal van pakken, erg lekker!  

‟s Avonds werd er natuurlijk weer, onder het 

genot van een afzakkertje,  gepuzzeld, en hebben Elena en Linda met hulp 

van Anneke een kwarktaart gemaakt, voor morgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4, maandag. Na het ontbijt weer op pad, het is wel heel erg warm, maar 

toch gaan we naar Jurassic Golf, minigolfen tussen de Dino‟s, watervallen, 

grotten en watertjes waar de ballen in konden vliegen, en wij ze er met een 

schepnetje weer uit 

moesten vissen!! We 

mochten allemaal een 

kleur balletje 

uitzoeken en kregen 

sticks mee, maar het 

is toch nog moeilijker 

dan dat het eruit ziet, 

tjonge tjonge, vaak 

rolde het balletje 

goed, maar soms 

lukte het bijna niet om 

het balletje in het 

gaatje te krijgen. Het 

was ook heel warm, 

dus af en toe in een 

grot afkoelen was erg lekker. 

Tussendoor hebben we op het terras een glaasje fris gedronken en op een 

bankje ons broodje gegeten. Daarna nog wat “holes” gelopen, we hebben het 

niet helemaal afgemaakt, maar we vonden het allemaal heel erg leuk!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op tijd naar huis, want daar wachtte de kwarktaart, en ons mooie terras.  Die 

avond aten we gebakken aardappeltjes, gehaktbal, bloemkool, worteltjes, 

sperzieboontjes en fruitsalade met slagroom toe.  

 

 

 

 

 

 



 

Natuurlijk werd er later weer aan de puzzel gewerkt, muziek geluisterd, en 

mandala‟s gekleurd, zo krijgen wij de avonden wel vol! Petra mocht 

mandala‟s uitzoeken en kleuren van Connie, ze was vergeten ze mee te 

nemen van huis, maar zo worden we allemaal vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Smit, ook een van de favorieten van 

Brigit. (dat rijmt ook nog) 

 

 

 

 

 

Dag 5,  dinsdag.  Vandaag rijden we in een half 

uurtje naar Oudewater, een heel oud stadje. We 

beginnen bij De Waag, daar zien we een enge 

film over de hekserij van vroeger, we laten ons 

daar wegen in De Waag, we zijn allemaal goed 

bevonden, en we zijn  geen heksen!!!!!!  

Gelukkig, alleen…..  ziet Elena er niet een 

beetje uit als heksje??   



We krijgen allemaal een certificaat, die gaan mee naar huis, kunnen ze 

allemaal zien dat wij geen heksen zijn.  

 

Gulten, 

 

  Petra, 

 

Connie en Brigit, 

 

Linda,      

 

 

 

 

 

 

 

Anneke, Elena en Janny. 



We wandelen door het stadje, Petra vindt het 

geweldig, ze ziet echt de schoonheid in van 

Oudewater, en ziet allemaal mooie gevels en 

oude huizen. Na onze lunch opgegeten te 

hebben schepen we in in “De Geelbuik”, de 

schipper is Cor, en onze gids-dame heet Edwin. 

We varen door de grachten van Oudewater en 

zien prachtige panden, geveltjes en veel 

schilderijen op de muren. De gids vertelt veel 

mooie verhalen, en Elena stelt veel goede 

vragen. Edwin vertelt ook dat de naam van 

onze boot, De Geelbuik, komt uit vroeger jaren, 

er waren veel touwslagerijen in Oudewater, 

touw wordt gemaakt van hennep, door werken 

met hennep werd je schort geel zo kreeg je dus 

een gele “buik”. Zo zijn we heel wat te weten 

gekomen over Oudewater. Het is een 

interessant stadje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Connie bekijkt de Geelbuik al van de kant…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weer terug bij ons huis is Anneke gaan zwemmen met Linda en Brigit, in het 

zwembad kwamen we ook onze buren tegen, eenzelfde groep als wij, ook 

met begeleiders. Linda heeft heel veel gespetterd met Jacco, en was 

helemaal in haar element. .  Toen we thuiskwamen van het zwemmen 

hadden Janny, Gulten en Connie gekookt, Penne met tomatensaus en salade, 

dat was heerlijk na het zwemmen! 

 ‟s Avonds waren we uitgenodigd door onze buren, we hebben daar kennis 

gemaakt met elkaar en koffiegedronken. Iedereen heeft iets over zichzelf 

verteld, dat was best spannend voor alle 2 groepen, maar het was ook heel 

gezellig! Daarna hebben Connie en Brigit nog de grote puzzel afgemaakt. Hij 

is prachtig geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het even uitrusten voor Connie, je zou er hoofdpijn 

van krijgen…. Maar dat was weer vlug opgelost, er kwam weer 

een andere puzzel aan, met  2 poesjes.  



Dag 6, woensdag. Ontbijt met verse croissants, rustig aan gedaan, en tegen 

de middag naar de Action in Gouda gegaan. De meeste dames hadden een 

lijstje gemaakt van de souvenirs en dingen voor zichzelf die ze wilden kopen, 

dus na een half uurtje waren we daar klaar en reden de binnenstad in. Daar 

zijn we langs prachtig grachtjes gelopen naar een Stroopwafelfabriek. Eerst 

kregen we een soort High Tea met stroopwafel lekkernijen, en konden 

daarna zelf een hele grote stroopwafel bakken, samen met de Bakker.  

O, wat was dat lekker, heel vers natuurlijk, met warme stroop. In de winkel 

konden we stroopwafel-souvenirs kopen, en op het grote plein was nog 

markt, daar hebben we CD‟s gekocht, dat was geluk, want die hadden we bij 

de Action niet kunnen vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High tea, met stroopwafel lekkers,    

Brigit en Connie zijn echte vriendinnen  

geworden, dat is hier wel te zien. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bakkerij kregen we eerst uitleg via een filmpje, daarna 

mochten we allemaal zelf een wafel bakken, een stukje deeg 

in het hete ijzer, 35 tellen wachten, wafel eruit halen, 

doorsnijden, veel stroop erop, dichtklappen en dan….. 

opeten!    

 Heerlijk, vers van de (wafel)pers.  



 

Gouda is een mooie stad, op de terugweg moesten we even de kilo‟s er af 

wandelen, dus weer langs de grachtjes met veel bloemen, en kunst in en 

langs het water. Dat was wel even goed voor ons na al die zoetigheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We hebben pizza‟s meegenomen en later afgebakken in de oven, en 

sommigen van ons hebben lekker met de voetjes in een bakje water 

gezeten……., goed voor de vermoeide, warme voetjes, de rest zal heerlijk te 

relaxen op het terras. 

 

 

 

 

 

Na het eten hebben we de nieuwe CD‟s en CD‟s die van 

huis meegenomen zijn, gedraaid en we hebben 

meegezongen natuurlijk, we hebben zelfs een beetje 

gedanst in de warme kamer.   

Elvis Presley van Brigit was wel de favoriet, wat een 

lekkere muziek. Ook werd er een nieuwe 

puzzel van poesjes op tafel gelegd, goed zo 

Connie….. meteen weer aan het puzzelen. 

 

 

 

 

 

 



Dag 7, Vrijdag,  de laatste dag alweer…… Vroeg 

op allemaal, want we gaan naar de Kaasmarkt in 

Gouda, en dat begint al om 10 uur. Nog een 

kwartiertje wandelen vanaf de parkeerplaats 

langs allemaal leuke straatjes/winkeltjes, en dan 

de drukke markt op, er was veel te zien, 

kaasmeisjes, en jongens in boerenkielen, veel 

kaas natuurlijk, en een mannenkoor dat allemaal 

mooie liederen zong. Elena, Gulten en Linda 

hebben natuurlijk weer lekker gedanst, wat een 

feestbeesten zijn dat toch. Er werd ook door 

mannen “handjeklap” gedaan om partijen kaas 

te kopen, de dames hebben dat ook gedaan, 

maar gelukkig hoefden we geen partij kaas mee 

naar huis te nemen! Later kwamen er paard en 

wagen om de gekochte kazen af te voeren naar 

de waag. Er was ook een markt, waar natuurlijk veel kaas verkocht werd, 

Linda en Elena namen ook wat 

mee voor thuis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena, Gulten en Linda, altijd in voor een 

grapje. 



Nadat we wat gedronken hadden op een 

terras (met ventilator), zijn we weer naar de 

bus gelopen, om naar Geertje‟s Hoeve te 

gaan, een mooie boerderij in Zoeterwoude, 

daar konden we kleine geitjes de fles geven, 

en dat werd graag gedaan door iedereen, wat 

een feest! Anneke en Janny werden door 

Connie op de foto gezet met de kleine geitjes, 

wat een goede foto is dat geworden Connie! 

We zijn later langs allerlei dieren gelopen 

(ook stinkvarkens volgens Elena), paarden en 

pony‟s, veel kippen met kuikentjes. Linda was 

helemaal weg van een mooi groot paard, 

daarna zijn we lekker binnen gaan 

pannenkoeken eten, buiten waren teveel  

wespen en vliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Connie heeft deze foto genomen, en  

je kan zien dat een geitje Janny 

haar mooie shirt wilde opeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Met een vol buikje, en nog een ijsje toe zijn we 

naar huis gereden om de koffers in te pakken, 

want morgenochtend vroeg is het weer over. 

Jammer….. Elena genoot op het terras nog van 

een radlertje en een voetenbadje, en „s avonds 

hebben we toastjes gegeten en van alles wat er 

nog over was, de kasten moesten leeg, Connie 

heeft ons nog getrakteerd op een leuke 

voorstelling van Sneeuwwitje en de 7 dwergen. 

Sneeuwwitje (Connie) werd wakker gekust door 

de prins (Britgit). Die twee zij grote vriendinnen 

geworden deze vakantie, dat was erg leuk om te 

zien.   

 

 

De laatste restjes en drankjes werden opgegeten en gedronken, de puzzel 

van de poesjes werd nog afgemaakt, en toen was het alweer laat, maar dat 

maakt niet uit, morgen kan iedereen weer in haar eigen bed slapen. 

Jammer genoeg is deze leuke, warme vakantie weer over, vrijdagochtend 

vroeg op, en dan weer naar huis.  

Janny en Anneke bedanken jullie voor de gezelligheid, en zien terug op een 

leuke week met jullie samen. Wie weet zien we elkaar op de reünie van 

Tendens op 3 november.  



 

      Nog wat laatste leuke foto‟s  

 

 

 


